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“It takes a village to raise a child”

Elk kind verdient kansen. Als pleegouders kun je die geven. Ook parttime. Zo logeren de
pleegkinderen van Boudina en Richard uit Zeist regelmatig een weekend bij het gezin van Jochebed
en Erik. Voordelen? “Het is belangrijk dat een pleeggezin het volhoudt”, zegt Jochebed. “Voor de
kinderen betekent het een fijne logeerpartij en wij konden ervaren of pleegzorg iets voor ons zou
zijn.”

Boudina en haar man hebben al twee dochters, als ze in 2018 besluiten een pleegkind in huis te
nemen. “We hadden ruimte in ons huis en hart”, vertelt ze. Het worden er uiteindelijk twee: Thijs en
Olivia, broer en zus, nu10en 7.

Pittig

“Zo’n drie jaar na hun komst in ons gezin werd het pittiger”, herinnert Boudina zich. “Hoe fijn ook, de
impact is groot. Pleegkinderen hebben vaak een achterstand in hun sociale ontwikkeling en hebben
in het verleden een onveilige situatie meegemaakt. Onze pleegkinderen laten hechtingsproblematiek
zien. Dit vraagt soms om veel geduld en een lange adem, en heeft invloed op het hele gezin.
Pleegzorg stelde ondersteuning voor in de vorm van een weekendpleeggezin.”

Weekendpleegzorg

Thijs en Olivia spelen dan al vaak met de kinderen van Jochebed en Erik, die op dat moment net
gestart zijn met de pleegzorgcursus bij Timon. Boudina: “We konden afspreken dat Thijs en Olivia
eens in de drie weken een weekend bij hen logeren. Dit gebeurt nu al een paar jaar. Voor de
kinderen is het een fijne, bekende en veilige plek. Na het weekend sluiten we de kinderen altijd weer
met frisse energie in onze armen.”

It takes a village

Gecombineerd pleegouderschap heeft veel voordelen, zegt ook Jochebed. “Het beste wat je een kind
kunt geven, is een thuis tot jongvolwassenheid. Dat kan alleen als de pleegouders en hun gezin het
volhouden. Een netwerk helpt daarbij. It takes a village to raise a child!”

Plantjes

Ook gaf het Jochebed en Erik de kans om te kijken of fulltime pleegzorg ook iets voor hen was. Dat
bleek zo te zijn. Hun huis is nu gevuld met vijf ‘eigen’ kinderen en pleegdochter Layla (17). “Elk kind
verdient kansen”, meent Jochebed. “Kinderen opvoeden is als tuinieren. Elk plantje heeft warmte,
water en mest nodig om zéIf te kunnen groeien. Een pleegkind opvoeden betekent een extra
uitdaging: net als een plantje dat in de schaduw heeft gestaan. Dat vraagt om afstemming en geduld.
Maar een kind tot bloei zien komen, is mooi.”

Geheim van het succes

De samenwerking verloopt goed. Het geheim? “We begrijpen elkaar, communiceren, sparren. Ook
een klik en wederzijds vertrouwen zijn belangrijk. We zijn vier stabiele en nuchtere ouders. Mooi om
samen voor Thijs en Olivia te kunnen zorgen.”

lets voor jou?
Bezoek op 27 januari de informatieavond in de Rading, Kosterijland 46 in Bunnik.

Op verzoek van de geinterviewden zijn de namen van de pleegkinderen gefingeerd.
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Foto: Jochebed (links) en Boudina: “Mooi om sdmen kinderen kansen te kunnen bieden.”
Foto: Marijke Dekker



